
 

 

Met zulke rozen - 57 
 
Refrein: 
    Met zulke rozen als op jou wangen 
    Zou ik mijn kamer willen behangen 
    Dat gaf wat fleurigs en wat kleurigs aan mijn leven 
    Voor zo'n patroon zou ik mijn weekloon willen geven 
    Met zulke rozen als op jou wangen 
    Zou ik mijn kamer willen behangen 
    Het deed me niks, al had ik geen riks meer voor een gordijn 
    Want het behang zou om te zoenen zijn 
 
Ik hou niet van een streepie of een ruitje op de muur 
En ook niet van een stippel al staat het nog zo duur 
Ik krijg gewoon de kriebel van een bloemmotief 
Alleen dat ene patroontje dat heb ik toch zo lief 
 
Refrein… 
 
Je hebt soms van die mensen die plakken maar wat raak 
Met een behangetje van een piek of een wansmaak van een knaak 
Maar zie ik dan een kamer zo behangen is 
Dan voel ik me precies in een gevangenis 
 
Refrein… 
 
Want het behang – (instrumentaal) – zou om te zoenen zijn! 
 


